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Algemeen  
 

Een jaar dat pittig begon, als gevolg van weinig 
vrijwilligers was het behoorlijk door poten 
voor de overige medewerkers.  
Rianne stopte in het speelgoedlokaal wat een 
aanzienlijk gat sloeg in de bezetting.  Gelukkig 
hadden we Rins en Mirjam om dat op te 
vangen. 
Voor het eerst zijn de van de jaarmarkt 
overgebleven meubelen naar Derksen het 
veilinghuis in Arnhem gegaan. Daar heeft het 
nog een mooi bedrag opgeleverd en is voor 
herhaling vatbaar. 
Sinds de corona proberen we de Emmaus de 
hele zomer aan de praat te houden. Door de 
vakantiedagen te spreiden lukt dat enigszins. 
Het wordt vaak een periode van hard werken 
en dan een weekje vrij, de ideale lijn hebben 
we nog niet gevonden.  
 
 

Emmaus-Regenboog 40 jaar. 
 
Om precies te zijn is het 43 ½ jaar sinds het allereerste begin. De stichting is wel 40 jaar 
geleden opgericht. In het museum ‘de Casteelse Poort’ is een expositie gewijd aan Emmaus. 

Te zien is waar we mee werken namelijk de 
welvaartsresten, en wat eruit voortkomt. 
Verder  een overzicht van de jaarmarktaffiches 
en kaartjes.  
Boven dit alles draait Emmaus om mensen. 
Mensen die spullen brengen of laten ophalen, 
mensen die spullen kopen tijdens de verkoop, 
en de mensen die werken bij Emmaus om alles 
in goede banen te leiden. Sommigen doen dit 
uit liefhebberij voor bepaalde spullen, anderen 
werken bij Emmaus voor het gezelschap en er 
zijn de medewerkers die hun inkomen 
verdienen bij Emmaus. Plus alle mogelijke 
combinaties van deze beweegredenen. 
Daarnaast zijn er velen die de verkoop 

benutten voor hun wekelijkse portie contact met de buitenwereld. 



De verkoop van Emmaus valt samen met de woensdag- en zaterdagmarkt. De 
woensdagmarkt was ooit zeer uitgebreid met veel stoffen- en viskramen op het 
Salverdaplein. Die marktbezoekers komen ook even bij Emmaus rondneuzen. En als die dan 
toevallig een bakje 
gebakken vis aan het 
oppeuzelen zijn schieten 
de verkopers in de stress. 
Het gaat al snel stevig naar 
vis ruiken in het gebouw 
en lang niet alle 
medewerkers zijn dol op 
vislucht. Eens kwam er 
een verkeersbord binnen: 
verboden voor alle 
verkeer. Met wat 
creativiteit werd dit 
omgevormd tot: verboden 
voor alle vis. Het heeft 
jaren in de hal gestaan. 
Wat zijn dat voor mensen die bij Emmaus werken? De identiteit van de Emmaüsgangers is al 
vele jaren stof voor discussie binnen onze beweging. Voor de duidelijkheid: Emmaus in 
Nederland telt 11 vestigingen, in Frankrijk zo’n 300 en wereldwijd zijn er meer dan 420. 10 
jaar geleden is besloten dat het Emmaus-logo de ondertitel: Activists for Change gaat 
voeren. In het Frans: Provocateurs de Changement. Het is in Nederland niet gelukt om daar 
een passende vertaling voor te vinden. Veel vestigingen hebben niet zoveel met activisme en 
laten de ondertitel weg uit hun logo. 
Het verhaal over Abbé Pierre, de grondlegger van Emmaus samen met zijn rechterhand Lucie 
Coutaz. Na de oorlog begonnen ze samen een daklozenopvang in Parijs. Als het geld van 
Abbé Pierre opraakt gaan ze vodden rapen op straat samen met de daklozen uit de opvang. 
Het is de start van Emmaus, zo heet het huis waar ze wonen. Hij is overleden in 2007. Dit 
jaar is een speelfilm over zijn  leven uitgebracht. Toeval of niet, ook dit jaar hebben diverse 
vrouwen zich gemeld bij Emmaus Internationaal met klachten over het gedrag van Abbé 

Pierre. Het betreft seksuele 
intimidatie, aanranding en 
verkrachting, ook van 
minderjarigen. Naar 
aanleiding hiervan heeft 
Emmaus de verwijzingen 
naar en de afbeeldingen 
van hem verwijderd. Het 
spreekt voor zich dat wij 
deze daden verwerpen en 
afkeuren, ook al kan er van 
wederhoor geen sprake 
zijn. Het druist in tegen 
alles waar Emmaus voor 
staat. 



Alle discussies binnen Emmaus hebben wel geleid tot het 
vaststellen van de 7 kernwaarden van Emmaus. Veel 
organisaties met een sociale doelstelling hebben 
vergelijkbare kernwaarden, maar er steekt wel een 
typische Emmaus-kernwaarde bovenuit: Praktisch 
Idealisme. Een combinatie van praktisch bezig zijn met de 
spullen, en de opbrengst van je werk gebruiken om je 
idealen te ondersteunen of zelf te verwezenlijken. In 2021 
verscheen een editie van Vrij Nederland gewijd aan dit 
thema, en uit de column van Carel Peeters citeer ik: 
“Er is iets heel aantrekkelijks aan de onmogelijke 
combinatie praktisch idealisme. Die woorden kunnen 
eigenlijk niet samen. Idealisme moet puur kunnen zijn, 
geen compromissen sluiten, niet aangelengd worden met 
de praktijk. En de praktijk moet op zijn beurt ongestoord zijn daadkrachtige gang kunnen 
gaan, een hamer stevig kunnen laten neerkomen, niet halverwege gestoord worden door 
het opkomen van een halfzachte idealistische gedachte zodat de spijker toch nog de dans 
ontspringt. Voor een echte idealist is een “praktische idealist” een spelbederver, een 
zwakkeling die het idealisme niet serieus genoeg neemt.” 
Het praktische van idealisme, het doe-karakter ervan, heft tegenstellingen op, gaat van de 
wereld als conflict naar een wereld waarin de verschillen worden overstegen. 
Het is nu modern om het hoofd te breken over je identiteit, maar Emmaus is ooit begonnen 
met het motto: aan de slag! Les Trappeurs d’Emmaüs, de voddenrapers van Emmaus is onze 
geuzennaam. In Wageningen zijn we begonnen aan het Delpad in een kraakpand. Spullen 
verzamelen met de bakfiets en tweemaal per week verkoop houden, we doen het nog 

steeds, met uitzondering van de ophaal 
welke tegenwoordig met de auto 
gebeurt. Maar in de beginjaren gebeurt 
alles met de bakfiets. Die is een 
belangrijk stuk van onze identiteit, 
omdat je met een bakfiets van niemand 
afhankelijk bent om je werk te doen. 
Tot aan het begin van de jaren 90 was er 
ophaal met 2 bakfietsen, waarbij er in 
Wageningen maximaal 8 adressen op 
een dag werden bezocht. Soms werd er 
zoveel aangeboden dat het niet paste op 
de bakfiets en je eerst terug moest om te 
lossen. Dan voel je de knieën wel na een 
dag trappen. In de beginjaren werd tot in 
Ede en Renkum met de bakfiets 
opgehaald. Het bleek eens bij 
terugkomst uit Ede dat er gebeld was 
door iemand uit Bennekom die nog wat 
spullen had voor ons. Dan moest je nog 
een keer naar Bennekom en terug! 



Veel spullen zijn in tijden van overdaad 
geproduceerd. Bij aankoop van een nieuwe 
keuken 10 apparaten gratis! Apparaten waar 
je lang niet altijd iets aan hebt maar 
waarvoor je echt wel hebt betaald. Dus na 
vele jaren op zolder, in de schuur of kelder 
gaat de overtollige elektra naar de kringloop. 
Het tosti-ijzer, broodrooster, citruspers, 
elektrisch broodmes en de eierkoker. Het is 
meestal moeilijk verkoopbaar. 
Wat zou er dit jaar in het kerstpakket zitten? 
Wellicht krijgt u er een, maar uit een ver 
verleden komt er nog steeds overtollige 
apparatuur vrij zoals het fonduepannetje, 
het gourmetstel, de raclette en tegenwoordig de teppanyaki plaat. Ze hebben gemeen dat ze 
in overvloed bij de kringloop terecht komen, dat ze slecht verkopen en dus bij het afval 
terechtkomen. 
Van alle stappen in ons werk krijgt het sorteren steeds meer nadruk. Dit is het gevolg van de 
afnemende kwaliteit van veel spullen waardoor ze niet geschikt zijn om nog een tweede 
leven te krijgen. Met andere woorden: we gooien steeds meer weg, veel spullen halen de 
verkoop niet eens en dit proces kost veel tijd en dus ook geld. Het resultaat komt hierdoor 
meer onder druk te staan. Dit betekent dat we samen in onze platte organisatie moeten 
bepalen hoe we dit gaan aanpakken en hoe we tot overeenstemming komen. Zoveel 
mensen, zoveel meningen: het worden interessante tijden bij Emmaus.  



Gaan en Komen 
 
Al jaren werken we met een redelijk vast groep, maar er 
nemen natuurlijk ook regelmatig mensen afscheid.  
Afgelopen jaar vertrokken: Eva(baan), Eva2(wereld reis), 
Louise, Rins(school), Hans(het ging niet meer), 
Erik(nieuwe plannen), Thijs (baan gevonden!), 
Marchien(nieuwe plannen), Jasmijn(verhuisd) en 
Laura(eigen winkel). 
Gelukkig zijn er ook nieuwe mensen bij gekomen: Jet 
(Eva3), Radwan, Ragnar, Irina, Judith, Gerrit. 
De oud gedienden zijn: Ana , Alex, Bent, Edwin, Elsbeth, 
Enor, Joris, Etta, Feyko, Fiona, Hans, Hein, Henk, Irma, 
Ineke, Jan, Leo, Marlous, Miek, Mirjam, Mijke, Martine, 
Murtaza, Miranda, Paul, Peter, Piet, Sterre en Tjerk. 
 

 
 
 
 
 

  



Harde cijfers m.b.t. welvaartsresten. 
 
Afgelopen jaar hebben we bij ruim 415 adressen 
spullen opgehaald. Dat is ruim minder dan vorig 
jaar. Echter Wageningen-hoog blijft duidelijk 
achter in de cijfers. 
Op het afvalbrengstation (ABS) was het weer wat 
rustiger bij onze container we moeten ook steeds 
meer wegdoen i.v.m. de kwaliteit.  Uiteindelijk 
ruim 88 ton meegenomen naar de winkel.  
Steeds meer tijd gaat zitten in het sorteren van de verschillende afvalstromen die op het ABS 
worden aangeboden. De stroom van onze container naar de verschillende afvalbakken groeit 
gestaag. De Wageningers hebben een erg optimistisch beeld van wat er herbruikbaar is.  
Ook de grenzen van wat ons pand kan bevatten aan spullen word regelmatig bereikt, 
massa’s meubelen en kleingoed verstoppen de lokalen en richel reuze opschoningen zijn 
vaker nodig. 
Rond vakantie periodes neem toestroom(tijd om op te ruimen) en verkoop vaak toe, maar 
net het 1 na het ander.  
 
 

  



Financieel overzicht 2024 
(vereenvoudigd met afgeronde getallen) 
 

Inkomsten  

Verkoop van welvaartsresten €  224.000 

Bezorgvergoeding, giften, diversen €    10.500 

  

Totaal € 234.500 

  

Uit de reserve genomen €    8.000 

 €242.500 

Uitgaven  

Medewerkers en vrijwilligers €   158.500 

Emmaus contributies en jaarmarkt €       6.500 

Huisvesting, exploitatie, kantoor €     53.500 

Projecten €     23.500 

  

Totaal €   242.500 

  

Saldo winst €           0 
 
Totaal BTW betalingen in 2024:  € 37.800 
 

 
 

Bestuur bestaat momenteel uit; 
 

Voorzitter    Mijke van Gerwen 
Penningmeester   Elsbeth Bolt 
Secretaris    Edwin Luijks 
Bestuurslid    Miek de Jong 
Bestuurslid(vrijdaggroep)  Fiona 
  



Lijst van projecten 2024 
 
Naam   Land/plaats  Titel/onderwerp van het project       Bedrag €  
Alvan Tsarik  Armenië/Jerevan Technasium. Pilot, opleiding.   1000 
Via Lisa   Bangladesh/Dhaka Ondersteuning van jongeren  
      in sloppenwijken.    1000 
Mikondo  Congo/Kinshasa Materialen voor naaischool.     750 
Congo   Congo/Kinshasa Bouw gezondheidscentrum.   1000 
Clear Mind  Ghana   PV-installatie en aankoop land  
      voor verslavingszorg.    1000 
Worae Care  Ghana   Renovatie van/voorzieningen voor school. 1000 
JUA Rescue Centre  Kenya   Opvang, hulp en voorlichting  
      misbruikte meisjes      750 
Escola de Rua  Mozambique/Maputo Schoolmateriaal voor basisschool  
      en onderdak.     1000 
Betuwe Wereldwijd Nederland  Gereedschap voor opleiding van jongeren  
      in Mwanza, Tanzania.    1000 
SOS Wereldwijs Nederland/Den Bosch  Opvang van illegale vrouwen  
      en meisjes.       750 
4 Smiling Faces Nepal    Studiebeurs en vangnet voor weeskinderen  
      van 18+ jaar.         500 
Hope Flowersschool  Palestina/Bethlehem   Trauma-preventie voor kinderen.    750 
Miski   Peru   Burgerschap en ontwikkeling van kinderen.   500 
Global Agricultural  Tanzania/Hai  Landbouwontwikkeling.     500 
Denkend aan Tsjaad Tsjaad/Mongo  Ondersteuning van mensen  
      met een mentale aandoening.     750 

Jaarmarktprojecten 
Plantations  Kameroen/Maloure  Aanplant van gemeenschapsbos.  
Forestières Du Noun (PFN)          4058 
Talking Hands  Oeganda  Educatie en integratie van doven 
       en slechthorende kinderen.   4058 
Emmaus internationaal          2607 

Abonnementen en Nieuwsbrieven 
Stop Wapenhandel       Nederland  100 
Jeannette Noëlhuis        Nederland  100 
Dier en Recht        Nederland  100 
Pesticide Action Network      Nederland  100 
Varkens in Nood       Nederland    50 
Milieudefensie        Nederland  100 
Mariam van Nijmegen       Nederland  100 
Vrienden van Moaraná        Brazilië   100 
Unu Pikin        Suriname  100 

 
Steun in Natura 
Naaimachines, handgereedschap, rolstoelen en krukken voor Betuwe Wereldwijd in Culemborg. 
 
 

TOTAAL        € 23.523 

 


